-« HET CADEAU

10 brieven oven tiefde, leven en tichaam

Het Cadeau- 10 brieven over Liefde, Leven en Lichaam

Het nieuwe project ‘Het Cadeau - 10 Brieven over Liefde, Leven en Lichaam’ is deze week gelanceerd als
thuisproject rondom seksuele opvoeding. Het bestaat uit een kinderdeel en een apart ouderdeel. Het geeft ouders
handvatten om op een liefdevolle en respectvolle manier met hun kind(eren) in gesprek te gaan over liefde,
seksualiteit en vruchtbaarheid.

Aanleiding

Het idee voor ‘Het Cadeau’ is ontstaan vanuit de wens van ouders om hun kinderen te informeren over thema's als
relaties en seksualiteit vanuit een katholiek mensbeeld. De lessen die op veel scholen worden gegeven rondom
deze thema’s, bijvoorbeeld tijdens de Week van de Lentekriebels (dit jaar 4 t/m 8 maart), sluiten vaak niet aan bij
of staan haaks op datgene wat gelovige ouders hun kinderen willen meegeven. Het project start vanuit de gedachte
dat ieder kind, ieder mens geliefd en gewild is door God. Door zijn schepping heeft Hij een prachtig plan in ons
gelegd. Daarin horen Liefde, Leven en Lichaam bij elkaar. Om samen dat plan, dat cadeau, te ontdekken is ‘Het
Cadeau’ ontwikkeld.

Project Het cadeau- Kinderdeel

Het kinderdeel van ‘Het Cadeau’ is rijk geillustreerd en bestaat uit 10 brieven die kinderen helpen zichzelf te zien
als een geschenk en een eenheid van lichaam en geest. Ze ontdekken hoe die eenheid van lichaam en geest past in
het prachtige plan van God voor ieder mens en hoe dat plan zich o.a. in de puberteit ontvouwt. Elk kind kan zijn
eigen exemplaar personaliseren, notities maken en het boek bewaren als een waardevol geschenk voor zichzelf. De
brieven zijn zo geschreven dat ze aansluiten bij de belevingswereld van kinderen rond de 10-12 jaar. Elke brief sluit
af met een Bijbelvers en een leuke opdracht. Ouders bepalen zelf wanneer ze met hun kinderen aan de slag willen
gaan met het project, afhankelijk van de persoonlijke ontwikkeling van hun kind(eren).

Project Het cadeau- Ouderdeel

Het ouderdeel van ‘Het Cadeau’ biedt een uitgebreide begrippenlijst die samenhangt met allerlei thema’s rondom
liefde, relaties en seksualiteit, bezien vanuit het katholieke mensbeeld. Enkele voorbeelden zijn: deugden, huwelijk,
schaamte, pornografie, sexting, natuurlijke geboorteregeling, draagmoederschap, voorbehoedsmiddelen enz. Veel
van de thema’s komen niet in het kinderdeel voor, maar staan uitdrukkelijk wel in het ouderdeel omdat kinderen
deze thema'’s in hun dagelijks leven tegen (kunnen) komen. De verwijzing welke brief het beste bij het betreffende
onderwerp past, maakt het ouders makkelijk(er) er met hun kind(eren) over in gesprek te gaan. Het ouderdeel
bevat ook algemene tips voor seksuele opvoeding.

Schrijvers

De auteurs van zowel het kinder- als ouderdeel zijn: Marieke Goes-Klein, Yvonne Koopman-Snep en Luc Simons pr.
Marieke Goes is moeder en runt samen met haar man een fruitteeltbedrijf. Zij is al jaren betrokken bij het
jeugdwerk in de Kerk met speciale aandacht voor catechese. Yvonne Koopman is echtgenote, moeder en
journaliste. Ze heeft zich in haar professionele en vrijwilligerswerk voor de Kerk veel beziggehouden met
onderwerpen die huwelijk, gezin en in het bijzonder de seksuele opvoeding aangaan. Luc Simons is priester en zet
zich in voor de pastorale zorg rond gezinnen en het bekendmaken van het gedachtengoed van de heilige paus
Johannes Paulus Il over lichamelijkheid en seksualiteit (Theologie van het Lichaam).

Meer informatie

Ga voor meer informatie over ‘Het Cadeau - 10 Brieven over Liefde, Leven en Lichaam’, naar de bijbehorende
website of neem contact op: info@lileli.nl |  www.lileli.nl
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